
 

 

Het jaar van de 

slobkousjes 2017 

 

De eerstvolgende nieuwsbrief zal in de 
titel jaargang 8 dragen! 
Hoog tijd dus om u allemaal een 
opperbest 2018 te wensen en toch even 
terug te blikken op het voorbije jaar waarin 
we een record haalden van 51 
nieuwsbrieven wat betekent dat we op 
één na elke week minstens eenmaal op 
wandel waren! 
Op de volgende pagina’s heb ik getracht 
wat beelden terug op te roepen van die 
voorbije wandelingen. 
Was je erbij dan herken je vast wel een en 
ander. Maar je kan er ook gewoon van 
genieten. 
 
 
 
Blijft me alleen nog jullie een fantastisch 
2018 te wensen en hopelijk zien we 
mekaar op een van onze volgende 
wandelingen. 
 
Groeten 
 
Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



De slobkousjes van 2017 
 

 
 Zo begonnen we op 3 januari 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 januari werd het muzikaal talent 
aangesproken 
 

 
 
Op 17 januari deed de gids wel veel moeite maar zijn 
publiek? 
 
 
 

 
 
Op 24 januari gingen we de mist in. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 31 januari hielpen we de postbode een handje 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Op 7 februari wilden ze per sé allemaal naar 
dezelfde omgevallen boom kijken 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 14 februari werden er 
evenwichtsoefeningen gehouden 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 21 februari nam Zee resoluut de leiding in 
handen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 28 februari was de jeugd aan zet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 7 maart was het dinsdag visdag 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op 14 maart zaten we met de vraag of 
Nicole wel terug zou boven komen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
We waren al 21 maart maar de passie voor 
beken bleef 
 

 
 
 
 
Op 28 maart zochten en vonden we het 
struuisveermos 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Op 4 april was het maar een kale bedoeling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op 11 april waren er tekenen van 
radicalisering merkbaar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
18 april en eindelijk licht op het einde van de 
tunnel we konden aan het plantenseizoen 
beginnen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op 25 april liep iedereen er dan ook goedgemutst 
bij 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
In mei leggen alle vogels een ei maar op de 3e 
waren de slobkousjes nog op zoek naar een 
goede nestplaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op 17 mei waren ze allemaal hun bril 
vergeten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op 24 mei moesten ze al de schaduw 
opzoeken 

 
 
 
Op 31 mei werd het groot gerief bovengehaald 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 7 juni moesten ze allemaal helpen zoeken 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 14 juni werd duidelijk dat 
vissen niet onze sterkste kant 
is 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het was 21 juni en de gids maar naar boven 
wijzen maar….. 

 
 
 
 
Dat moet ne grote vis geweest zijn op 28 juni 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Juli en de vervrouwelijking is volop 
aan de gang 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De verslaggever had op 12 juli nog maar net 
zijn rug gekeerd of….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 19 juli gingen we op schoolreis naar 
het Munsterbos 

 
 
 
 
26 juli de zon de ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2 augutus en het water viel met bakken uit de hemel 
 
 

 
9 augustus ook hier kan je niet meer 
vissen 
 
 
 
 

 
 
16 augustus waar de Dommel terug meandert 
 
 

 
23 augustus op verkenning in een stuk 
mijnverleden 

 
 
 
 
 
 
 
29 08 Ook slobkousjes moeten zich af en toe discreet kunnen 
terugtrekken 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Op 5 september begonnen we de 
najaarswandelingen Gefrituurd is dat echt 
wel lekker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op 12 september viel er een zwart gat. 
 De vaste kern had andere bezigheiden 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 19 september zaten we weer terug in 
onze geliefde biotoop 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op 26 september zaten we in de jungle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
We waren 3 oktober en hoe goed Dirk ook zijn best deed 
ze wou niet kijken! 
 

 
 
Op 10 oktober bracht een Slobkous haar huisdier mee 
naar de wandeling 

 
 
7 oktober en ze waren daar de kabouters 
 

 
 
                            Op 24 oktober werd het beste boek verkozen 
 

 
 
 
 
 
 
Op 31 oktober was er vooral aandacht voor paddenstoelen op ooghoogte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Op 7 november ontdekten we de champignon 
spec 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 14 november leerde Dick de geur van de 
stinkzwam waarderen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 21 november gingen we in het slijkven 
rondneuzen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
28 november schipper mag ik overvaren ja of 
neen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5 december nog te vroeg voor Sinterklaas ge gaat 
geen pakjes vinden! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 12 december ging enkel de harde 
kern op pad 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
19 december viel er wat te rapen in het Hageven 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Luc & Luc, Guido, 
Josepha, Ine en Jan 
sloten het Slobkousjaar op 
26 december af in het Plat 
op zoek naar bloeiende 
planten zoals deze 
Gaspeldoorn 


